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MIDDENMOTERROERSELEN 21-11-2023:  Het Bieden op spel 8  door: Albert de Boer 
 
Het is leuk om deze rubriek leven in te blazen. Ooit had ik in een clubblad van een schaakvereniging 
in Groningen een rubriek met deze naam. De naam is geen poging tot valse bescheidenheid. Ik ben 
een hele gemiddelde bridger in de middenmoot. Niveau Hoofdklasse tegenwoordig. Er zijn nog 3 
klassen hoger en maar 2 (in ons district zelf maar 1) klasse lager. Dus onderkant middenmoot.  
 
Ik wil ook niemand beledigen met de gedachte dat in het land der blinden eenoog koning is. Want 
ook zo voelt het bridgen bij Dalfsen niet. Wat dan wel?  Als middenmoter heb ik nog steeds de 
ambitie en het plezier om zo goed mogelijk te spelen. Om te leren van mijn fouten, om de volgende 
keer iets goed te doen, wat ik vandaag fout heb gedaan. Dat zal mijn niet meer aan de top brengen 
(van wat dan ook) maar het zal me wel het plezier geven, dat ik mezelf heb verbeterd.  
Deze rubriek is voor iedereen die dat mee kan voelen.  
 
Ik zal wekelijks (maar niet beslist elke week) een spel bespreken van de dinsdagavond. Een spel 
waarin de beslissingen niet vanzelfsprekend waren, een spel dat aanleiding geeft om er nog eens 
over na te praten, een spel dat het voordeel van een bepaalde conventie toont, of juist het nadeel 
ervan. Doel is om over het spel na te denken en de gedachten over het spel met de lezer te delen. 
Doel is NIET om de oplossing te bieden of het beter te weten. Dat u het weet. Regelmatig zal het 
een spel zijn waarop ik (samen met Wubbo) een ‘nul’ heb gescoord. Want die spellen vragen altijd 
op woensdag  onze aandacht. Onontkoombaar, Als een puistje dat jeukt. Dus: Krabben maar! 
 
In deze eerste rubriek een spel van 21 november, een avond waarop Wubbo en ik er niet waren. En 
spel waar over ongetwijfeld later veel is na gesproken:  
 

De scores varieerden in de A groep van + 250 voor NZ door 6Sa-5 
in West tot -1100 voor NZ door 5 hax -5. 
In de B groep van + 1400 voor NX door 6 Sax – 6 in OW tot -500 
voor 3 Hax-3 in NZ.  
 Hoe kan dit gebeuren? Wie of wat maakt dat het uit de hand 
loopt? We denken mee met iedereen in stapjes:  
 
West mag openen en heeft het beroemde dilemma: 20 punten 
met een singleton V. Wat bied je?  
 
Het is meteen belangrijk om te weten dat je voor een manche 25 
of meer punten nodig hebt. Partner heeft er dus minstens 5 

nodig. Natuurlijk speelt verdeling ook een rol, maar zolang daarover niets bekend is, hebben we 
niets anders dan de algemene aanwijzingen die we ooit in een cursus hebben gehad. Daar komt bij, 
dat de kans behoorlijk is dat partner ruiten heeft, wij hebben er immers geen, dus er zijn er 12 
buiten boord. Als alles eerlijk verloopt heeft partner er 4.  
• Er zijn mensen die met deze hand 2 Ru openen. 20-22 punten en geen sans verdeling. 
• Er zijn mensen die 2 Sa openen: 20-22 punten en partner zal wel ruiten hebben 
• Er zijn mensen die met 1 klaver openen: ik heb meer dan 13 punten, partner, hoe is het met 

jou?  
Die laatste aanpak heeft mijn sympathie. Maar alle aanpakken kunnen goed aflopen. Realiseer je, 
dat je nooit meer terug kunt, wel verder.  
 
Nu is Noord aan de beurt: 11 punten en een gezonde 6 kaart harten. Voor de meeste mensen zal dit 
een 1 Ha volgbod zijn. Het kan ook een 2 Ha volgbod zijn (met een sprong) als je dat speelt als  
12-15 punten met een 6 kaart. Dat heb ik vaak en met veel partners gespeeld. Dus niet als zwak 
sprongvolgbod maar ‘intermediate’, zoals dat heet. Belangrijke informatie, die op de systeemkaart 
moet staan: of het zwak is of intermediate. Het beïnvloedt het verdere bieden.  
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Na 1 Kl 1Ha is oost aan de beurt. Oost is de kernfiguur in dit spel. Hi zal het resultaat bepalen. Wat 
weet oost? En wat wil hij z’n partner vertellen? Oost weet dat zijn kaart alleen waarde heeft als z’n 
partner ook een paar ruiten heeft. Oost weet ook dat hij onbereikbaar is in een andere kleur (alleen 

als ruiten troef is heeft zijn hand potentieel) en hij weet dat hij 4 punten heeft.  
 
De grote vraag is: Wat wil hij z’n partner als eerste vertellen?  

 
En wat laat het biedsysteem toe?  
 
West moet weten dat Oost zwak is. Dat kun je over het algemeen heel moeilijk vertellen! Maar nu is 
je kans. Pas! Partner heeft 13 punten of meer en tenminste 2 klavers (1 klaver zal wel gealerteerd 
zijn). Verder weet ik nog niks. Ik kan mijn hand later wel vertellen, in één keer. Want er valt weinig 
over te vertellen. Zwak met ruiten, dat is het wel zo’n beetje. Mijn kans komt nog wel. En ‘Zwak’, 
kan ik nu vertellen!  
 
Ik hoor meteen: Ja maar, ik heb toch heel veel ruiten? 
Ja dat is zo, maar: je komt zeker nog een keer aan de beurt! Het bieden zal echt niet uitsterven. En 
als je dan biedt weet je partner dat je zwak bent. Want dat heb je met ‘Pas’ verteld. Een hele 
geruststelling. En je gaat straks 3 ruiten bieden!  
Sommige mensen kunnen met 3 ruiten vertellen : 0-5 punten en een 6 kaart ruiten. De geluksvogels! 
Als je die conventie speelt ben je na één ronde klaar. Wubbo en ik spelen dat: het zwakke bijbod. 
Maar wij waren er niet. En ik garandeer niet dat dat goed was gegaan, maar het staat op onze 
systeemkaart: ‘Zwakke sprongbijbieding’.  
 
We hebben nu dus :   1 kl   1 Ha pas ?? 
Of we hebben      2 Ru 3 Ha pas ?? 
Of we hebben   2 Sa pas pas ?? (zou oost gepast hebben,of 5 Ru geboden?) 
 
Ik ga uit van  1 kl 1 Ha pas Zuid kijkt naar een 7 kaart klaver. Hij heeft 5 punten. Zuid 
heeft dezelfde overwegingen als oost; mijn kans komt (misschien) nog wel. Nu even niet. 2 klaver 
belooft tenminste 10 punten. 3 klaver is nogal aangetrokken. West heeft klaver geopend. En lijkt 
sterk te zijn, omdat oost past. Zou je deze hand met 3 klaver hebben geopend? Dan kan het. Je 
kunt nu zien dat je (veel) down gaat. Maar hoeveel? Na dbl bij west heb je al spijt. Misschien heb je 
geluk en biedt oost 3 ruiten. Misschien ga je voor 500.  
 
Maar je kunt natuurlijk ook 5 klaver bieden. Een slag of 4 maak je vast wel, hopen dat je partner 
er 7 mee brengt. Of in ieder geval 5. Zodat we niet teveel down gaan. Het scoort soms en soms 
niet, maar heeft weinig met bridge te maken…. 
 
Nu is west weer aan de beurt. Hij heeft 20 punten en een hartendekking, de kleur die is tussen 
geboden. Hoe krijg ik partner aan de praat? Hoe kan ik hem vertellen wat ik heb? Er zijn 3 
mogelijkheden: 

1. 1 Sa Als je met een gepaste partner zelf 1 Sa biedt nadat je hebt geopend is dat 18-19 
punten. Dat zijn er nog geen 20 maar het komt aardig in de buurt. 2 Sa belooft een nog 
sterkere hand. 20-22 ongeveer. En zonder Sa verdeling, want anders was je wel met 1 Sa 
begonnen! Dus 2 Sa kan zeker.  

2. Dbl betekent dat je alle kleuren behalve harten kunt verdragen en dat je nog iets van je 
partner wilt horen. Je doet het al vanaf een opening (dus niet echt meer punten dan je al 
hebt beloofd) en je houdt het bieden open. Je anticipeert ook op de mogelijkheid dat 
partner sterk is met harten, want dan kon hij eerder niet bieden, en mag hij nu 
(likkebaardend) passen! Maar dat komt niet in aanmerking, want ik wil niet de 4 of 5 kaart 
ruiten van partner horen. En ik heb veel meer dan 13 punten. Geen Dbl dus. Wat dan?  
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3. 1 of 2 Sch. Dat betekent een 4 kaart schoppen, een 5 kaart klaver en tenminste 16 punten. 
De bovenkant is nog onduidelijk. Ik kies voor 2 Sch. Het is het reversebod, zonder reverse 
volgorde. NB. Als je geen reverse speelt of niet weet wat dat is, komt dat later.  

 
Na 2 Sch zal noord zwijgen. Pas! Hij hoop dat het hier bij blijft. Hij heeft schoppen tegen. Hij hoopt 
misschien dat Partner dbl zal zeggen.  
Oost is weer. Die heeft nu één keer de kans om te vertellen wat hij heeft: Geen schoppen, weinig 
punten en lange ruiten, dus: 3 Ru. Mijn laatste bod. Ik heb alles verteld.  
 
Zuid ziet het allemaal met lede ogen aan. 4 klaver is een blinde gok. 3 Ha op een 2 kaart? Hij weet 
niet dat partner een 6 kaart heeft. Trouwens, hij heeft geen enkele slag mee! Dus ook pas!  
 
Nu is west weer. Wat weet hij inmiddels? Partner heeft minder dan 6 punten en een 6 kaart ruiten.  
Misschien heeft hij (Oost) wel AHB10xx van ruiten. Er zijn 6 ruiten buiten boord. Die moeten 4-2 
zitten.  
Partner heeft weinig of geen plaatjes in de andere kleuren. Klaverheer zou mooi zijn. Maar je weet 
het niet. Een belangrijk gezegde bij het denken is: ‘Don’t play your partner the perfect hand’. Dat 
betekent, je mag niet van teveel specifieke kaarten bij partner afhankelijk zijn om een bod 
verantwoord te maken. Hier is die perfecte hand gevraagd. Ruitenaas (en heer!) en klaverheer. Dat 
zijn 10 punten!! Die kan hij niet hebben. Twee heren kan al niet. Ik pas.  
 
In de praktijk is er vaak en hoog door geboden. Dat bieden is niet meer gebaseerd op ‘wat weet ik 
al’ en ‘wat heeft partner mij verteld?’. In 4 tallen kan ik me 3 Sa met de westhand (een heel klein 
beetje) voorstellen. In paren zal 3 rui vast scoren. Alle andere biedingen zijn (blinde) hoop. En hoop 
is (soms) uitgestelde teleurstelling. Dat blijkt hier.  
 
Misschien dat Noord nu nog 3 Ha biedt na de pas van west? Dat doubleer ik graag. Zuid loopt weg 
naar 4 klaver, ook dat krijgt een lintje. En: oh ja, als ze dan naar Sans gaan, geef ik dat ook maar 
een strik. Toch?  
  
Nog even de andere openingsbiedingen: De 2 Ruiten openaars hebben geluk dat oost kan passen, al 
zal hij dat wel niet doen. Als oost beslist 2 Ha moet bieden op 2 Ru (meestal), is het schip 
gezonken.  
De 2 Sa openaars zijn al lang door de zijdeur af….  Partner kon geen 3 ruiten (jacoby) en geen 4 
ruiten (ook zoiets) bieden. 5 Ruiten is nog het beste. In één keer. Dat hobbelt één down. Voor 75%!! 
‘Pff dat ging mar net goed’, dat liever nooit meer’, is hun leerpunt! 
 
Over het afspel van 3 tot 5 ruiten is nog veel te zeggen. Later misschien! 
 
 
 
 


