
BESPREKING VAN  SPEL 8 VAN DINSDAG 28 NOVEMBER 2023 
 
‘Bridge doe je voor je partner’ leerde ik ooit. Vandaar dit keer 
een ode aan Wubbo, en tegelijk een zeperd van ons samen. 
Op dit spel 8 van dinsdag 28 november, waren maar 2 paren in 
staat een slem te bieden, terwijl 7 schoppen er zonder mee in 
zit. Het probleem was waarschijnlijk voor de meeste mensen een 
tussenbieding. 
 
Het bieden bij ons ging:  
1 ♠   3 ♣ 4 ♠ allen pas.  
 

Wat gaat er mis? Om dat te begrijpen even een zijstapje: 
 
Stel je hebt ♠/ H10764 ♥/ 875  ♦/ H10764 ♣ -  en je partner opent 1 ♠. In dat geval heb je 10 troeven 
(!) en weinig punten. Het is nu prima om 4 schoppen te bieden (zelfs zonder ruitenheer erbij ook nog!), 
maar je wilt beslist niet hoger. Zet deze tegenover de hand van west in het spel hier boven en dan wil 
je in 4 schoppen zitten, maar niet hoger. Je mist teveel harten om verantwoord naar slem te kunnen. 
Daarom is het een goede afspraak om als je partner meteen naar 4 schoppen springt, af te spreken 
dat dat een hand is met weinig punten, veel troeven mee en een behoorlijke verdeling. Wubbo en ik 
hebben die afspraak. Wij bieden vaak een manche die anderen niet bieden. En maken die dan ook.  
 
Wat doe je dan met sterkere handen? Er zijn eindeloos veel manieren om sterk te bieden. Ten eerste 
is ieder bod wat je doet na 1♠  is forcing, d.w.z. partner mag niet passen. (Als de tegenpartij niet 
tussen biedt). Veel mensen bieden ook bijvoorbeeld 2 Sa als MF met schoppen of bieden zgn. 
‘Bergen raises’, misschien iets voor een andere keer.  
 
Mar wat doe je nu als de tegenpartij tussen biedt, zoals hier? Eigenlijk zijn er 3 mogelijkheden: 
1. Je biedt 3 ♠.  Maar is dat dan een poging om 3 schoppen te spelen, of is dat nog steeds 

   inviterend met 10-11 punten? 
2. Je biedt 4 ♠.  Maar wat doe je dan met die zwakke hand die ik boven beschreef? 
3. Je biedt 4 ♣. De kleur van de tegenpartij. 
 
Bij ons ging mis dat we de afspraak hebben dat 4 ♠ betekent dat ik weinig punten heb en veel 
schoppen. Ik wist dat wel, maar was er niet zeker van of Wubbo dat ook zou denken. Ik had te 
weinig vertrouwen in het partnership. Volkomen onterecht! Wubbo paste zeer gedisciplineerd en 
volkomen terecht. Hulde! Het was dus mijn fout! 
 
Wat had ik moeten doen? Wubbo gaf na het spel aan dat ik ‘gewoon’ 3 schoppen moet bieden. Dat is 
nog steeds 10-11 met schoppen mee. Dus dat is nu (en was al) onze afspraak. Gek genoeg heb ik dat 
tijdens het spel geen moment overwogen. Wat ik wel heb overwogen is 4♣. Dat kan nooit echt zijn. 
En dat is de tip van mij n.a.v. dit spel. Gebruik eens wat vaker de kleur van de tegenpartij. Het 
betekent bijna altijd: Ik heb steun voor jouw kleur en ik ben sterk genoeg voor de manche. Maar als 
jij sterk bent wil ik wel hoger. Hier is dat enigszins overboden met de westhand. Ik twijfelde, en 
sprong in de fout. Leerzaam! En: je moet dus iets afspreken over 3 ♠. Want het kan niet 10-11 
punten en 0 punten met een 4 kaart schoppen (de andere betekenis van 3 schoppen) tegelijkertijd 
zijn! Wat het wel is (jouw keuze als partnership) staat op je systeemkaart.  
 
Misschien toch kort een vierde mogelijkheid:  
4. Je past. Dat betekent vaak: partner ik heb klavers tegen. Partner kan dan inschatten of het een 

zgn. ‘strafpas’ is (bijv. als hij zelf geen klavers heeft wou dat kunnen) of misschien dat partner 
gewoon zwak is. Tenslotte heeft zuid nog niet geboden, die kan best ook sterk zijn. Met ‘pas’, 
geef je partner een behoorlijk moeilijke som op.  


