
BESPREKING VAN SPEL 6 VAN 5 DECEMBER 2023 
 
In deze rubriek Middenmoterroerselen dit keer een (afgedwongen) Sinterklaascadeau.  

 
Op dit spel werden 4 ruitencontracten gespeeld en 3 keer 3 Sa. 
Daarbij wisten Willien en Niek Alle slagen te maken, voorwaar een 
prestatie! Martin en Roelof boden en maakten 6 Ruiten, ook geen 
kattenpis! 
Ik vervolg mijn bewering: doe eens iets met de kleur van de 
tegenpartij. Wubbo en ik doen dat vaak en dwongen hier op dit spel 
daarmee een cadeautje af. 
 
Het bieden bij ons ging: 
Pas 1 kl pas 1 Ru  
1 Sch  2 Ha 3 ha! 4 ru allen pas 

 
Wat betekent dit allemaal, en waar liggen de alternatieven? Er is heel veel over dit spel te zeggen 
en te vragen.  

1. Kan zuid niet beter 1 ruiten openen? 
2. Is 1 sch wel verantwoord? Met 1 punt?? Kwetsbaar? 
3. Is 2 Ha wel een goed bod? 
4. Wat betekent 3 Ha?? 
5. Hoe komen NZ alsnog in 5 of 6 ruiten? 
6. Kun je 6 ruiten eigenlijk wel maken? 

Ik daag u uit om over al deze vragen na te denken. Ik geef alleen antwoord op de vragen 2 en 4.  
 
Bridge is naast een denkspel ook psychologie. We speelden dit spel tegen Jan Willem en Fre, en die 
zijn voor de duvel niet bang en bieden graag en veel en hoog. Daarmee hadden ze op het vorige spel 
(dat was in ons geval spel 7) 92% gehaald. Wij hadden daar een mooi ‘Tegenspeel-Sinterklaaslint’ 
om heen gedaan. En cadeau voor hen! Ik vond dat we wel wat terug mochten en nam me voor iets 
te proberen. Mijn hand met 1 punt leek in eerste instantie niet veel kansen te bieden. Maar na: Pas 
1 kl pas 1 Ru, leek 1 schoppen met een 6 kaart me niet meer heel gevaarlijk. Bovendien spelen Fre 
en Jan Willem liever niet tegen, dus zullen ze niet zo snel doubleren op laag niveau. Ook: Wubbo 
zal bij mij niet heel veel punten verwachten, en we hebben goede biedafspraken over het verhogen 
van volgbiedingen. Toch: Bieden in de sandwich (d.w.z. als beide tegenstanders al geboden hebben) 
is eigenlijk (heel) gevaarlijk en vraagt daarom om een zeskaart en geen 5 kaart. Het liefst met een 
paar plaatjes. Ook dat is onze afspraak. Maar ik waagde het erop.  
 
Na 2 Ha mag Wubbo passen maar hij bood 3 Ha. Dat betekent bij ons: 10-11 punten en schoppen 
mee, tenminste een 3 kaart. Wubbo verwacht een goed spel. En biedt zijn fit aan. We gaan 
minstens naar 3 schoppen en als ik echt iets heb mag ik zelfs wel 4 schoppen bieden. 
Let wel:  Hij heeft geen idee dat ik maar 1 punt heb! Want dat is niet onze afspraak! Fre vroeg later 
(terecht) nog: “ Mag dat wel?”  Weet dan dat je alles mag bieden! Wat niet mag is dat je met je 
partner iets af spreekt wat de tegenstanders niet weten! Maar in dit geval weet Wubbo van niks. Ik 
heb me op de zeephelling begeven, maar dat weet hij niet! Dat blijkt ook uit z’n bieden.  
 
De betekenis van 3 Ha staat keurig op onze kaart en natuurlijk heb ik 3 Ha gealerteerd! Noord keek 
echter niet op onze systeemkaart en hij vroeg ook niets. Hij ging na 3 Ha nu 3 Sa voorbij met 4 
ruiten (ook al had  hij een goede schoppendekking), en ik paste als een speer. Afwachten wat 
Wubbo doet! Mijn hart sloeg over. Maar Wubbo had zoiets van als jij niks doet, doe ik ook niets, zo 
sterk ben ik nou ook weer niet. In het tegenspel, maak je als OW volgens mij altijd een harten en 
een klaverslag. Al is dat niet iedereen gelukt. En die 2 slagen leverde ons ons cadeautje op!  
Oh ja: 3 sch gedoubleerd gaat misschien wel 4 of 5 down! Dus ik doe het echt niet weer! 


