
 

 

MIDDENMOTERROERSELEN        Doubletten 

 

Je bent als paar flink in het voordeel als je de hoge kleuren hebt. Als de tegenstanders immers 

klavers of ruiten bieden,  kun je er altijd met harten en schoppen over heen.Zonder een niveau 

hoger te gaan. Regelmatig is dat wat punten waard. Kijk eens naar spel 12 van dinsdag 23 april. 

 

West mag beginnen en heeft geen opening. Jos en ik zouden deze 

hand met 2 klaveren openen! Dat betekent: Partner ik heb een 5-4 

in de hoge kleuren en geen opening. Maar 2 Ha of 2 schoppen is 

het minste waarmee we de tegenstander onder druk gaan zetten.  

 

Het is een conventie waarop je bedacht moet zijn als je in een 

blauwe bogendrive of zo speelt. Veel toegepast.  

Omdat Wubbo en ik deze conventie niet spelen begon ik rustig 

met ‘pas.’ Het bieden ging verder: 

 

Pas 1 kl pas 1 Sa Ik ben weer aan de beurt.  

 

Op dit moment is duidelijk dat ook Zuid geen hoge kleuren heeft en dat wij dus 2 Ha of 2 Sch 

kunnen spelen. Om dat te realiseren, begon ik met ‘doublet’. Natuurlijk kan ik ook 2 Ha zeggen, 

maar ik wil graag mijn partner laten mee denken. Wie weet heeft hij 4 schoppen. Natuurlijk is er 

ook de kans dat hij ruiten zegt, maar dan bied ik m’n harten en dan snapt hij wel dat ik harten en 

schoppen heb. Ik kan immers niet meer sterk zijn met een eigen kleur (de andere betekenis van 

doublet en dan een eigen kleur), want ik heb al gepast in de eerste ronde! Mooi spel dat bridge! 

 

Doublet betekent hier overigens standaard eigenlijk: “Partner ik ben kort in klaver en kan alle 

andere kleuren verdragen”. Een informatiedoublet op klavers dus. Partner weet dan dat ik wel 

ongeveer 10-12 punten zal hebben.  

 

Het bieden ging verder met (helemaal van voren af aan): 

Pas 1 kl pas 1 Sa 

Dbl 2 Ru pas pas Ik heb geluk. Ik ben weer en de tegenpartij heeft nu luid en 

duidelijk verteld dat zij klavers en ruiten hebben. En samen ongeveer 20 punten, misschien iets 

meer. Maar niet veel meer. Wubbo heeft dus tussen de 5 en 8 punten. Als hij één 4 kaart hoog heeft 

is er geen enkel probleem en kunnen we  2 Ha of 2 Sch spelen.  Ik ga hem dat vragen.  

 

Ik doubleerde opnieuw: “ Partner kies een hoge kleur!“ 

Helaas was dit toch niet duidelijk. Wubbo dacht nu dat ik (ook) ruiten had en hij heeft die zelf ook. 

Tot mijn grote schrik pastte hij dus. Eigen schuld, ik had ook harten kunnen bieden natuurlijk, 

eigenlijk niet zo gek van hem gedacht dus. Het enige tegenargument tegen passen is, dat wij (OW) 

samen maximaal 17 punten kunnen hebben (12+5). Dat zal (zeer) waarschijnlijk niet genoeg zijn om 

hen down te spelen.  Maar we kunnen het proberen natuurlijk, als we veel ruiten hebben. 

 

Zo komen we aan een nul. Het is niet anders. Incasseren en doorgaan.  

 

Dit was mijn laatste rubriek in dit jaar. Ik zal volgend jaar niet meer bij Dalfsen spelen. Misschien 

doe ik een onregelmatige rubriek op verzoek. Ik heb nu geen idee hoe vaak de rubriek wordt 

gelezen of wordt gewaardeerd. Laat het aan uw bestuur weten. Misschien staat uw spel er dan 

volgende keer in!  Fijne vakantie!  

 

Albert de Boer 

U kunt me mailen op:  

middenmoter@gmail.com    
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